
  

05.06.2025 “Het Offerfeest” 

 ُ ُ اكَْبََُ اَلٰلّه ِ الحَْمْد اَلٰلّه ُ اكَْبََُ وَلِلّٰه ُ اكَْبََُ اَلٰلّه وَالٰلّه  ُ كَثٖيًرا  ،اكَْبََُ لآ اِلَََ اِلاَّ الٰلّه  ِ لِلّٰه اَلحَْمْدُ 

وَاَصٖيلًا، ِ بكُْرَةً  بْحَانَ الٰلّه ُ اكَْبََُ  كَثٖيًرا   وَس ُ َ تكَْبٖيًراوَالٰلّه وا الٰلّه ُ ى ...كَبَِٰ بْحَانَ الََٖ ... س ُ

َ تكَْبٖيًرا.... جَعَلَ هَذَا اليَْوْمَ عِيدًا سُعَادًا وا الٰلّه ُ تجَِدُنٖٖ كبََِٰ .. قاَلَ يََ اَبتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ س َ

ابرِٖين   ُ مِنَ الصَّ َ تكَْبٖيًرا...اِنْ شَاءَ الٰلّه وا الٰلّه ُ ُ وَحْدَهُ لَا    ... كبََِٰ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَََ اِلاَّ اللَّّ

 ِ ى لَا نبََِِّ بعَْدَهُ صَلوََاتُ اللَّّ ِ ، الََّ داً عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ دَنََ مُحَمَّ يِٰ شََيِكَ لََُ وَأَشْهدَُ أَنَّ س َ

وَعلَََ   علَيَْهِ  بِهٖ وَسَلَامُهُ  وَصََْ لَِٖ  َ  أَجَْْعٖيَ   وَأَتْبَاعِهِ   اه اللَّّ َّقُوا  اِت  ِ اللَّّ عِبَادَ  فيََا  بعَْدُ  ا  أَمَّ  ،

نُونَ،  ينَ هُُْ مُحْس ِ ِ َّقَوْا وَالََّ ينَ ات ِ َ مَعَ الََّ  وَأَطِيعُوهُ، اِنَّ اللَّّ

حٖيِم:   حَْْنِ الرَّ ِ الرَّ ى مِنكُْمْ  بسِْمِ الٰلّه وَلهكِنْ ينََالَُُ التَّقْوه هَا  َ لحُُومُهَا وَلَا دِمَآاؤُُ۬ لنَْ ينََالَ الٰلّه

ن۪يَ.  ِ المُْحْس ِ يكُمْ وَبشَِّٰ َ علََه مَا هَده وا الٰلّه ُ لَِِ سَََّرَهَا لكَُْ لِتُكَبَِٰ  كَذه

، ثَُُّ نرَْجِعَ فنَنَْحَرَ، فمََنْ    َ لَ مَا نبَْدَأُ بِهِ فِِ يوَْمِناَ هَذَا أَنْ نصَُلِِٰ نَّ أَوَّ
ِ
وَقاَلَ النَّبِِ صلى الله عليه وسلم: ا

نَّتنَاَ   فعََلَ فقََدْ أَصَابَ س ُ

 

Waardevolle gelovigen! 

Alle lof zij Allah, die ons geschapen heeft, ons met 

het geloof heeft geëerd en ons opnieuw het 

Offerfeest heeft laten bereiken. Vrede en 

zegeningen zij met onze Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم, 

die ons een voorbeeld van goede zeden heeft 

nagelaten. Moge jullie feest gezegend zijn. 

Dierbare broeders en zusters! 

Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei op de ochtend van het 

Offerfeest: “Vandaag is onze eerste taak het 

feestgebed, daarna het slachten van het offerdier. 

Wie dit doet, volgt onze soenna.” (Boekhari) 

De tiende dag van de maand Dhul-Hijjah markeert 

de voltooiing van de Hadj. Pelgrims in Mekka 

hebben Arafat bezocht, de nacht in Muzdalifah 

doorgebracht en brengen vandaag hun offers in 

Mina. Daarna voltooien zij hun bedevaart. 

Waardevolle aanwezigen! 

Het offeren is een unieke vorm van aanbidding die 

leidt tot Allah’s welbehagen, vergeving en 

zegeningen. Het is een teken van overgave, 

opoffering en godsvrucht. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “De 

mens verricht op het Offerfeest geen daad die 

Allah meer behaagt dan het offeren.” (Tirmidhi) 

“Voor elke haar van het offerdier ontvangt men 

een beloning.” (Tirmidhi) 

Toch heeft Allah geen behoefte aan het vlees of 

bloed van het dier. Hij kijkt naar onze oprechtheid 

en overgave. In de Koran staat: “Hun vlees en 

bloed bereiken Allah niet, maar jullie godsvrucht 

wel.” (Hadj, 37) 

Volgens de Hanafitische wetschool is het offer 

verplicht voor wie als rijk wordt beschouwd. Maar 

zoals bij elke aanbidding, is het doel niet het 

materiële, maar het zoeken van Allah’s 

welbehagen. Wie offert met wereldse bedoelingen, 

krijgt slechts wat hij nastreeft. Zelfs één verkeerde 

intentie binnen een gezamenlijke offergroep maakt 

het offer ongeldig. 

Vergeet ook niet de Tashriek-takbirs: van het 

ochtendgebed op de dag van Arafah tot en met het 

middaggebed op de vierde feestdag, na elk 

verplicht gebed – in totaal 23 keer. Deze takbirs 

zijn verplicht. 

Waardevolle gelovigen! Een feest krijgt pas zijn 

ware betekenis als het gedeeld wordt. Laten we 

onze familie en buren bezoeken, ouderen eren, 

overledenen herdenken en kinderen blij maken. 

Laten we verzoenen met wie we ruzie hebben en 

onze broederschap versterken. 

Ik bid tot Allah dat dit feest ons zuivert, onze 

harten tot rust brengt, onze lichamen gezondheid 

schenkt, onze huizen zegent en verlichting brengt 

voor onderdrukten. 

Moge Allah onze offers accepteren. Een gezegend 

Offerfeest! 

 

İkinci hutbe den sonra dua kısmı bitince „BESMELE" çekilir ve aşağıdaki ayeti 

kerimeyi okur  

 

ا وَلمَْ يكَُنْ لََُ شََٖيكٌ فِِ  ى لمَْ يتََّخِذْ وَلًََ ٖ ِ الََّ المُْلِْْ وَلمَْ يكَُنْ لََُ وَلٌِِّ  وَقُلِ الحَْمْدُ لِلّٰه

هُ تكَْبٖيًرا ْ لِٰ وَكَبَِٰ  مِنَ الَُّ

3 kere cemaatle birlikte tekbir getirilip mihraba geçilir. Bir aşır okunur ve kısaca dua 

edilir. Sonrasında salavatlar eşliğinde bayramlaşma yapılır… 

 


